
Lezing 

Ton Lathouwers 
 
 
Naar aanleiding van zijn in 2015  
verschenen boek: 
 

“Zij is altijd soms” 
Vrouwelijke gestalten van compassie. 
 
In het boek doet Ton Lathouwers een indringend verslag van zijn 
zoektocht naar vrouwelijke symbolen van genade, erbarmen en 
mededogen in religie, literatuur, kunst en volksgeloof. Van Kuan 
Yin, de Sophia en de Moeder Gods tot de Joodse Sjechina, overal 
volgt hij haar sporen; sporen die alle vormen kunnen aannemen 
om anderen te redden, tot in de duisternis van Gods afwezigheid 
in de vernietigingskampen aan toe. 
www.mahakarunachan.nl 
 

Zondagmorgen 31 januari 2016 om 10.00 uur 
Samaya voormalig klooster Gods Werkhof 
Hollendewagenweg 20, 3985SG Werkhoven 
 
U bent van harte uitgenodigd!  
	
De lezing is een initiatief van de bezinningsgroep van de 
Werkhofgemeenschap en vindt plaats in het kader van een 
Zondagmorgen Anders.  
Graag van te voren aanmelden bij Stieneke Harms:  
stienekeharms@ziggo.nl of 06-28729795. www.werkhofgemeenschap.nl  

Een vrijwillige bijdrage aan het eind van de morgen is welkom! 


