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7. DHARANI VAN DE GROTE MEDEDOGENDE 
* Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden 
 
Eer aan het drievoudige Juweel, 
eer aan Haar die naar de noodkreten luistert, 
die enkel mededogen is, 
die de sprong waagt voorbij alle angst. 
* 
Dat ik mag ingaan tot dit hart dat luistert. 
Het is van alle zingeving de volheid, 
grond en loutering van al wat leeŌ. 
Alles is onverlicht, is onverlost. Oh aarde, aarde! 
Ik ween om de schepping ! Ik roep om jou! 
* 
Oh Al-ziende, Oh Al-oversƟjgende, Oneindig mededogende. 
Dit is het hart! Doe hier jouw werk! 
Oh Grote Overwinnende, houd vol, houd vol! 
Oh SmeƩeloze, ga voort, ga alƟjd voort! 
* 
Oh Mededogende, kom en luister! Oh, kom en luister! 
Spreek, spreek! En geef mij richƟng! 
Vreugde welt in mij op ! 
Ontwaken! Ontwaken! Dit is ontwaken! 
* 
Gezegend, moed die onbegrensd vertrouwen schenkt. 
Jij die slaagt in alles wat Jij onderneemt. 
Die het meesterschap in elke discipline kent. 
Die elk middel om te redden in jouw handen houdt. 
* 
Jij, die het wiel van de verlossing draagt. 
Die de Lotus draagt en enkel Mededogen bent. 
Die alƟjd dieper het bestaan doordringt! 
Dat deze bede steeds meer uit het hart mag komen 
En steeds dieper werken mag! 
* 
* 
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